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“De waarheid is een land zonder wegen. De mens kan haar niet bereiken via 
een organisatie, geloofsbelijdenis, dogma, priester of ritueel, niet via 
filosofische kennis of een psychologische techniek. De waarheid kan 
gevonden worden door de spiegel van relaties en het begrijpen van onze 
eigen geest.”  – Jiddu  Krishnamurti 

 
Angst  
 
Er wordt beweerd dat de rivier beeft  
voor zij de zee in stroomt. 
 
Zij kijkt terug op het afgelegde pad,  
neerdalend van de bergen,  
de lange kronkelende weg door bossen en dorpen. 
 
En voor zich ziet zij  
een oceaan zo weids, 
dat er in opgaan 
niets anders lijkt dan voor altijd verdwijnen.  
 
Maar er is geen andere weg. 
De rivier kan niet terug. 
 
Niemand kan terug. 
Teruggaan is onmogelijk in het bestaan. 
 
De rivier dient het risico te nemen  
de oceaan binnen te gaan  
omdat angst alleen dan verdwijnen zal, 
omdat de rivier alleen dan weten zal 
dat het niet gaat over verdwijnen in de oceaan, 
maar over de oceaan worden. 
 

Fear – Kahlil Gibran, vrij vertaald uit het Engels door Erik van den Brink.  
Bron: https://www.mindfulnessassociation.net/words-of-wonder/fear-kahlil-gibran/  



Ik geloof in alles wat nog nooit gezegd is 

 

Ik geloof in alles  
wat nog nooit gezegd is. 
Laat wat waar is 
bevrijding vinden, 
wat niemand waagde 
vanzelf in mij ontstaan.  

Vergeef me als dit  
arrogant klinkt. 
Ik zeg alleen maar dat 
mijn beste deel wil leven  
zonder dwang of schroom, 
zoals kinderen zich geven. 

Toestromen, uitmonden  
met weidse armen  
in open zee,  
steeds meer thuiskomen, 
zo laat ik mij kennen, 
leer ik jou kennen  
als geen ander voorheen. 

En is dat eigenwijs,  
laat mij dan eigenwijs zijn 
in mijn gebed dat  
zo ernstig en alleen staat  
voor jouw bewolkt gelaat. 

 

Ich glaube an Alles noch nie Gesagte – Rainer Maria Rilke 
uit Das Stundenbuch, vrij vertaald door Erik van den Brink  


